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I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên truyện “Sự tích cây khoai lang” 

- Trẻ biết tên nhân vật trong truyện: Ông bụt, bà, cậu bé.
- Trẻ biết nội dung truyện: Nguồn gốc của củ khoai lang và tấm lòng hiếu thảo của người cháu với bà, tình yêu thương con người. 

- Trẻ biết cách chơi trò chơi: “Chung sức”
2. Kỹ năng:

- Trẻ nói được tên truyện “Sự tích cây khoai lang” 

- Trẻ nói được tên các nhận vật có trong truyện: Ông bụt, bà, cậu bé.
- Trẻ dự đoán được tên cho câu truyện theo hình ảnh.

- Trẻ trả lời được 1 số câu hỏi của cô theo nội dung câu truyện “Sự tích cây khoai lang”

- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng.

- Trẻ chơi trò chơi: “Chung sức”
-  Kỹ năng tự phục vụ: biết lấy ghế, cất ghế đúng nơi quy định.

3. Thái độ: 

- Trẻ hứng thú nghe cô kể truyện

- Trẻ biết yêu quý ngưới thân, biết bảo vệ, chăm sóc cây.
II. Chuẩn bị.

1. Đồ dùng của cô: 

- Truyện “Sự tích cây khoai lang”

- Phim hoạt hình “Sự tích cây khoai lang”

- Rối dẹt: Ông bụt, bà, cậu bé
- Khung rối

- BH: “Em yêu cây xanh”

2. Đồ dùng của trẻ: 

- Ghế để trẻ ngồi

- Nón, ô, mẹt, nhân vật rối để trẻ chơi trò chơi
III. Cách tiến hành
	Hoạt động của cô
	HĐ của trẻ

	I. Ổn định tổ chức

- Cô và trẻ cùng chơi trò chơi “ Gieo hạt”
- Trò chuyện về nội dung trò chơi
- Hôm nay cô mang đến cho các con một món quà, các con nhìn xem cô đem quà gì?
- Với món quà này theo các con hôm nay cô sẽ mang đến câu chuyện gì kể cho lớp chúng mình?

- Cho trẻ dự đoán tên câu chuyện.
II. Phương pháp hình thức tổ chức.
* Lần 1: Cô kể diễn cảm bằng cử chỉ điệu bộ (có nhạc nền)

- Các con vừa được nghe cô kể câu truyện có tên là “Sự tích cây khoai lang”

- Vậy là vừa rồi có bạn nào đã đoán đúng tên câu truyện?

- Bây giờ các con cùng gặp lại các nhân vật trong câu truyện nhé!
- Lần 2: Cô kể kết hợp với rối dẹt
- Giảng nội dung: Câu truyện kể về Nguồn gốc của củ khoai lang và tấm lòng hiếu thảo của người cháu với bà, tình yêu thương con người. 
* Trích dẫn

- Có hai bà cháu nà cậu bé nọ sống ở bìa rừng, cuộc sống nghèo khó, vất vả, cậu bé lớn và muốn đi làm để giúp đỡ bà

Ở bìa rừng có hai bà cháu nghèo khổ sinh sống. Hàng ngày, hai bà cháu phải đi đào củ mài để ăn. Một hôm, cậu bé nói với bà:– Bà ơi, bây giờ cháu đã lớn. Từ nay trở đi, cháu sẽ đi kiếm củi, đổi lấy thóc giống và cây lúa để có gạo nấu cơm cho bà ăn. Ăn củ mài mãi thì khổ lắm!
- Cậu bé rất chăm chỉ làm việc

Từ đó, cậu bé cấy cày và chăm chút cho nương lúa của mình. Nhìn cây lúa trổ bông, rồi chín vàng, cậu sung sướng nghĩ: “Thế là sắp được ăn cơm trắng rồi!”.
- Cậu bé đã không thu hoạch được lúa của mình? Một ông bụt đã xuất hiện và giúp đỡ cậu bé vượt qua khó khăn.

Nhưng chẳng may, một hôm, cả khu rừng bị cháy. Nương lúa cũng cháy thành tro. Cậu bé buồn quá, ôm mặt khóc. Bỗng, có ông Bụt hiện lên và bảo:

 Hỡi cậu bé hiếu thảo và chăm chỉ, ta cho con một điều ước, con hãy ước đi!

Thưa ông, con chỉ mong bà của con không bị đói thôi. Bà của con đã già yếu lắm rồi!

Ông Bụt mỉm cười, gật đầu, rồi biến mất.

Và điều kì diệu đã đến với cậu bé vào trưa ngày hôm sau

Buổi trưa hôm ấy, cậu bé vào rừng đào củ mài nhưng kiếm mãi cũng chẳng còn củ nào. Đến vài cái nấm hay khóm măng chua cũng chẳng có.Đột nhiên, cậu bé đào được một củ gì rất lạ. Ruột nó có màu vàng nhạt và bột mịn mềm. Cái củ đó cũng bị lửa hun nóng và bốc mùi thơm ngòn ngọt. Cậu bé bẻ thử một miếng nếm thử thì thấy ngon tuyệt. Cầu bèn đào thêm mấy củ đem về mời bà ăn. Bà cũng tấm tắc khen ngon và thấy khỏe hẳn ra. Bà hỏi: Củ này ở đâu mà ngon vậy hả cháu?Cậu bé hào hứng kể lại câu chuyện được gặp ông Bụt cho bà nghe
- Bà đã bảo cậu bé vào rừng tìm thứ cây quý hiếm và đem trồng

Bà nói: Vậy thì thứ củ này là của ông Bụt ban cho người nghèo chúng ta đấy. Cháu hãy vào rừng tìm thứ cây quý đó, đem trồng khắp bìa rừng, bờ suối để cho mọi người nghèo cùng có cái ăn.

- Cậu bé đã tìm được cây và đem trồng, chăm sóc cây mau lớn và cho ra nhiều củ  ăn rất thơm ngon, cậu cũng hướng dẫn người dân trồng.
Cậu bé vừa tới cửa rừng thì một dải dây leo màu xanh mướt quấn vào chân cậu bé. Cậu nghĩ: “Chắc hẳn đây là cây quý” và mang cây đi trồng ở khắp bìa rừng. Chỉ hiếu thảo mấy tháng sau, những rễ cây đã phình to thành củ có màu tím đỏ. Nếu đem luộc hoặc nướng thì có vị thơm ngon, ngọt bùi. Cậu bé gọi đó là củ khoai lang.
Nếu ai muốn trồng, chỉ cần đem vùi dây khoai xuống đất và chăm bón thì tới mùa thu hoạch được rất nhiều củ.

Và cho đến bây giờ, khoai lang vẫn được nhiều người ưa thích.

- Qua câu truyện cô vừa kể các con có biết cây khoai lang có từ đâu không?

=> Các con ạ! Từ tình cảm yêu thương của cậu bé dành cho bà, và sự chăm chỉ làm việc mà cậu bé đã tìm và trồng được những cây khoai cho củ ngọt bùi mà mọi người rất thích ăn đấy.
* Đàm thoại 

- Các con vừa nghe cô kể chuyện gì?
- Trong chuyện có những nhân vật nào?

- Hai bài cháu có cuộc sống như thế nào?
- Hằng ngày hai bà cháu phải làm gì để ăn?
- Thương bà cậu bé đã nói gì với bà ?
 - Điều gì đã xẩy ra với nương lúa của cậu bé?
- Ai đã xuất hiện khi cậu bé khóc?
- Cậu bé đã ước điều gì?
- Củ lạ mà cậu bé tìm được có đặc điểm gì?
 - Bà bảo cậu bé làm gì để phát triển giống củ lạ này?
- Cậu bé đặt tên cho loại củ này là gì?
- Cô giáo dục trẻ: Biết yêu thương, kính trọng người thân, biết chăm sóc, bảo vệ cho cây cối, không ngắt hoa, bẻ cành.

- Lần 3: Cô cho trẻ xem phim hoạt hình câu tryện: Sự tích cây khoai lang

-  Các con ạ! Có một bộ phim hoạt hình về câu truyện “Sự tích cây khoai lang” rất hấp dẫn bây giờ cô mời các con cùng xem nhé!

* Trò chơi: Chung sức 

- Cách chơi: Cô đã chuẩn bị cho 3 đội mỗi đội 1 đồ dùng là chiếc nón, cái ô, cái mẹt và các nhân vật trong câu truyện “Sự tich cây khoai lang” nhiệm vụ của 3 đội là gắn các nhân vật lên theo đúng trình tự của câu truyện

- Luật chơi: trong 1 bản nhạc “Em yêu cây xanh” đội nào gắn đúng trình tự của câu truyện Sự tich cây khoai lang nhanh và đúng thì đội đó dành chiến thắng

- Cô kiểm tra nhận xét kết quả của trẻ?

- Các con làm câu truyện gì? Bằng đồ dùng gì? Và con đặt tên cho đồ dùng đó là gì?

- Với những đồ dùng này các con mang về góc văn học để đến giờ hoạt động góc các con sẽ cùng nhau tập kể lại câu truyện nhé!

III. Kết thúc:

- Cô nhận xét tiết học động viên, khen trẻ

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ
	- Trẻ chơi trò chơi.

- Trẻ lắng nghe và trả lời.

- Trẻ lắng nghe.

- Trẻ trả lời
- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ trả lời.

- Trẻ xem phim.

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ chơi trò chơi

- Trẻ cùng cô kiểm tra kết quả

- Trẻ mang đồ dùng về góc
- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chơi trò chơi
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